in beeld
mijn leven na D-day

ouwe taaie,,

Deze veteranen vochten
op D-day. Dat is op 6 juni
precies 75 jaar geleden, toch
spoken de herin-neringen
eraan nog altijd door hun
hoofd. ‘lIk heb lang gezwegen
over wat ik heb meegemaakt.’

John Sleep

tNu zijn de
Fransen
allervrien-
delijkst,
toen niet.
Logisch’




